Imago primi saeculi Societatis Iesu
Grandioos, pompeus, opschepperig. Van in den beginne heeft de Imago primi saeculi, het prestigieuze herdenkingsboek dat de jezuïetenorde in 1640 bij Balthasar Moretus in Antwerpen uitgaf om zijn honderdste verjaardag te vieren, heel uiteenlopende reacties uitgelokt. Daar hebben de aard en functie van het werk – een lijvige en visueel opulente foliant, waarin langere prozastukken en geleerde emblemen elkaar afwisselen – beslist toe bijgedragen. Oppervlakkig beschouwd biedt het boek een overzicht van de vele verwezenlijkingen waar de orde prat op kon gaan – in de Nederlanden, in de wijde wereld. Historische beschrijving mondt vaak uit in ‘corporatieve’ zelflof. 
	Toch is de algemene teneur van het werk niet onverdeeld zelfgenoegzaam. Want de herinnering aan het roemrijke verleden houdt tegelijk een boodschap en een opdracht in: huidige en toekomstige generaties jezuïeten worden opgeroepen het lichtende voorbeeld van hun illustere voorgangers – Ignatius van Loyola op kop – blijvend na te volgen; alleen zo zal de orde erin slagen de vele uitdagingen en tegenkantingen waarmee ze geconfronteerd wordt, het hoofd te bieden. 
	Tonen wie en wat je bent om te tonen wie en wat je zijn moet: die boodschap wordt nadrukkelijk onderstreept door de literair-emblematische vormgeving van het boek. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de auteurs – jonge, getalenteerde Zuidnederlandse dichters als Sidronius Hosschius en Jacobus Wallius – veel van hun inspiratie putten uit de zogenaamde imprese-literatuur, een populair genre waarin beeld en devies met elkaar werden gecombineerd en dat tot doel had een welbepaald levensideaal te etaleren. In de Imago vloeien het embleem en de impresa, het heroïsche symbool naadloos in elkaar over. Het werk is dan ook bedoeld als een plechtige proclamatie, een dure eed: de ordegenoten zweren als het ware in het spoor van hun voorgangers te treden, hun roemrijke woorden en daden te imiteren, zo mogelijk te overtreffen. 
	In 1640 vierden de jezuïeten over heel de wereld feest. Ook in Antwerpen. In de jezuïetenkerk aldaar werden grote panelen aan de muren gehangen – schilderwerken die op de gravures van Cornelis I Galle uit de Imago – en d’Afbeeldinghe van d’eerste eeuwe, een Nederlandstalige bewerking van de hand van Adriaen Poirters – waren gebaseerd. Heel onlangs werd een tiental panelen of affixiones teruggevonden. Zij vormen een zeldzaam stuk erfgoed – stille maar kleurrijke getuigen van de barokke spektakelcultuur waar de jezuïetenorde een onuitwisbare stempel op heeft gedrukt en waar de Imago onlosmakelijk mee verbonden is. 
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