Tommaso Campanella, La Città del Sole (1602), Civitas Solis (1623,1637)
De Napolitaanse ketterse monnik Tommaso Campanella (1568-1639) bracht een groot deel van zijn volwassen leven door in de gevangenis. Daar ontstond – naast vele andere werken – in 1602 zijn blauwdruk van een radicale utopische staat – een nieuwe, ideale staat die de auteur ook echt hoopte te verwezenlijken en met de hulp van paus, keizer of Spaanse vorst effectief dacht te kúnnen verwezenlijken. Heel anders dan bij More fungeerde het utopisch schrijverschap voor Campanella als een krachtige hefboom voor concrete politieke en maatschappelijke actie.
De Zonnestad van Campanella kende een lange genese. De auteur bleef nog jaren vijlen aan de oorspronkelijke Italiaanse tekst uit 1602; pogingen om die gepubliceerd te krijgen mislukten keer op keer. Uiteindelijk werd de tekst herwerkt tot een Latijns geschrift dat in 1623 samen met zijn filosofische traktaten over ethiek, economie en politiek in Frankfurt zou verschijnen. Maar ook daarna bleef de auteur zijn utopische tekst nog naarstig aanpassen en uitbreiden. Pas in 1637 zou in Parijs een definitieve versie verschijnen; die diende zich veelzeggend genoeg aan als een aanhangsel bij zijn politieke aforismen: Appendix Politicae, Civitas Solis Poetica. Rond die tijd stelde de auteur al zijn hoop op koning Lodewijk XIII en zijn troonsopvolger, die in 1638 – uitgerekend op zijn eigen verjaardag – geboren werd. Een gunstig voorteken! De Franse kroonprins zou zijn ideale Zonnestad realiseren, daar was Campanella – mede op grond van zijn eigen astrologische berekeningen – vast van overtuigd. Onze tegendraadse pater stierf in 1639, enkele jaren voor Lodewijk XIV de troon besteeg. Die profileerde zich algauw als een echte Zonnekoning; een Zonnestad kwam er nooit.
	De Zonnestad opent op een nogal abrupte wijze. Een Maltezer ridder vraagt een Genuees hem zijn reiservaringen te vertellen. En die gaat daar graag op in. De Genuees blijkt een stuurman van Columbus te zijn; op een van zijn reizen belandde hij in Taprobana (Suriname) – geen fictieve wereld dus, maar een werkelijk bestaand land. Om uit de handen van inboorlingen te blijven trok hij het diepe oerwoud in, waar hij op een grote groep gewapende mannen en vrouwen stootte die hem prompt naar Zonnestad voerden. Het verhaal dat Campanella vervolgens bij monde van de Genuees vertelt is volstrekt eenduidig en van elke ironie verstoken. Heel anders dan in de Utopia van More wordt hier ondubbelzinnig een ideale staat beschreven. En wat voor een!
	Een weloverwogen, minutieuze stadsplanning staat in functie van een al even zorgvuldige vorm van social engineering, die tot doel heeft ideale mensen, perfecte lichamen en zielen te creëren. De stad is symmetrisch opgebouwd en bestaat uit zeven ringmuren. Die omringen een centraal gelegen ronde tempel die aan de Zon is gewijd: Zonnestad is een (pre-christelijke) theocratie. Zes van de zeven muren zijn beschilderd met taferelen die de hele natuur en de volledige geschiedenis en cultuur van de mensheid uitbeelden; ze zijn bedoeld als visueel didactisch materiaal – voor jong en oud, voor jongens en meisjes. Die verdiepen zich vooral in natuurwetenschap, landbouwkunde en technologie. En de ‘gendergelijkheid’ gaat in Zonnestad zelfs nog een stukje verder dan in Utopië: zowel mannen als vrouwen nemen deel aan de oorlog, en daar bereiden ze zich door een harde militaire training ook grondig op voor. Net als in Utopië is in Zonnestad het individu ondergeschikt aan de gemeenschap, die op een strikt egalitaire basis is georganiseerd. In Zonnestad geen private eigendom, zelfs geen traditionele gezinsvorm, want die wordt nu net als de bron van verfoeilijk privébezit beschouwd. Maar meer nog dan in Utopië dringt de staat in Zonnestad brutaal in het persoonlijke leven van mensen binnen. Zo worden de Zonnemensen aan een stringente eugenetische politiek onderworpen. Geïnspireerd door de ideale staat van Plato wil Campanella spontane koppelvorming en ongeplande paring vervangen door een astrologisch gefundeerd ‘fokprogramma’ dat tot doel heeft fysiek gezonde, fitte mensen voort te brengen. Mensen die van bij de geboorte over de juiste intellectuele en morele kwaliteiten beschikken. Mensen die vanzelf doen wat de staat van hen verlangt.
Maar niet alle inwoners van Zonnestad blijken aan dat mooie plaatje te beantwoorden. Vandaar de noodzaak van strenge controle en zo mogelijk nog strengere repressie. Overtredingen worden genadeloos bestraft; anders dan in Utopië wordt in Zonnestad regelmatig ook de doodstraf toegepast. Maar die kun je als delinquent ontlopen, bijvoorbeeld door je fout zonder meer toe te geven en op te biechten nog voor die is ontdekt en je formeel in staat van beschuldiging bent gesteld. Die biecht wordt afgenomen door een priester die tegelijk een overheidsfunctionaris is – je leeft per slot van rekening in een bureaucratisch georganiseerde theocratie. Zij vindt in het openbaar plaats en maakt deel uit van een regelmatig weerkerend collectief ritueel waarmee je niet alleen jezelf maar ook de gemeenschap als geheel zuivert. Nee dus, Zonnestedelingen zijn geen volmaakte mensen. Zij begaan fouten. Maar in de grond van hun hart zijn ze wel degelijk goed. Gewillig onderwerpen ze zich dan ook aan het zuiveringsritueel dat ze moeten ondergaan – nog voor ze goed en wel betrapt en aangeklaagd zijn. Ondanks alles straalt De Zonnestad van Campanella een onverwoestbaar optimisme uit.
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